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Terugblik op 2023
Terugkijkend op het jaar 2023 is er veel gebeurd in Endulen. Begin februari is tropenarts Sieuwke 
Hartmans er gaan werken, een en ander gefaciliteerd door Stichting Tweega die ervaring heeft met 
het uitzenden van artsen naar Afrika. Daardoor is de zorg voor de Masai aanzienlijk verbeterd. Het 
ziekenhuis was qua artsen onderbezet. Dr Editha Santrumin, de ‘Medical Officer in Charge’, heeft nu 
wat meer tijd voor haar bestuursverantwoordelijkheden. De werkdruk blijft echter hoog.

Stichting Chagos heeft dit jaar financiële steun geleverd voor de exploitatie van het ziekenhuis, met 
name voor het betalen van salarissen van medewerkers. De situatie is immers dat de Tanzaniaanse 
overheid via de Ngorongoro Conservation Area enkele
jaren geleden is gestopt met de financiering. En toch is
de door het ziekenhuis geleverde gezondheidszorg aan
de Masai hard nodig.

Daarnaast heeft de stichting andere bijdragen geleverd,
zoals een donatie ten behoeve van de verbetering van
het zonnestroomsysteem in samenwerking met de Duitse
in Münster gevestigde zusterorganisatie Endulen e.V.

Stichting Chagos heeft geregeld dat een donatie van een
donor gebruikt is voor de aanschaf van een portable ultrasound machine. Dit echoapparaat is 
recentelijk als kerstcadeau aangekomen in Endulen, tezamen met een bomvolle koffer met breiwerken
uit Assen en omgeving. Met het echoapparaat zijn vroegtijdig zwangerschapscomplicaties vast te 
stellen tijdens de bezoeken aan buitenposten. Door het ruwe landschap zijn vrouwen vaak niet in staat
naar het ziekenhuis te komen om een echo te maken. Het draagbare apparaat is dan ook een 
perfecte oplossing.

Stichting Chagos heeft ge  ïnitieerd     dat er in augustus twee
artikelen zijn gepubliceerd in het Dagblad van het 
Noorden (Groningen/Drenthe) over het werk van Sieuwke
in Endulen. Daarna is het artikel ook in de Leeuwarder 
Courant verschenen. Naar aanleiding hiervan heeft een 
wolwinkel in Gorredijk veel wol ter beschikking gesteld en 
is in Assen een tweede breiclub opgericht. Nog steeds 
ontvangen we hartverwarmende reacties naar aanleiding 
van deze geslaagde pr-camagne. Diverse parochies 
hebben voor de komende jaren donaties toegezegd.

In oktober hebben we een videoconferentie georganiseerd met donoren en geïnteresseerden waarbij 
Sieuwke vanuit Endulen een helder overzicht kon geven van het reilen en zeilen van het ziekenhuis. 
We heben ook een lezing gegeven over het werk als tropenarts bij Vrouwen van Nu te Witten.

Stichting Chagos

https://stichtingchagos.nl/endulen/een-dokter-op-verlof/#more-573


Al met al is door de vele donaties de financiële positie van Stichting Chagos stabiel en zullen we het 
steunen van het ziekenhuis nog een tijd kunnen volhouden.

Kerst in Endulen
Bij de Masai, die tradities als een kostbare erfenis bewaren, heeft de betekenis van Kerstmis een 
bijzondere wending genomen. Vroeger vierden ze dit feest niet. Maar nu wordt Kerstmis gevierd met 
een unieke flair die de essentie van hun cultuur omarmt.

Op deze bijzondere dag verzamelen de Masai zich rond vuren, terwijl de geur van geroosterd vlees de
lucht vult. Traditioneel eten, bestaande uit vlees, melk en kruiden, staat centraal op het feestbanket. 
Een bijzonder element van hun viering is het drinken van bloed (van runderen), bereid op 
verschillende manieren, vaak gemengd met warme melk. Voor de Masai is dit niet alleen een maaltijd,
maar een festijn dat hun verbondenheid met hun erfgoed weerspiegelt.

In de verlichte gangen van het ziekenhuis wordt ook Kerstmis met zorg en warmte omarmd. Een 
kerstboom pronkt trots in de ontvangstruimte, versierd met de hoop en liefde die de feestdagen 
kenmerken. Mutsen en sjaals worden uitgedeeld aan patiënten, als een symbolisch gebaar van 
comfort in hun tijd van herstel.

Dankzij gulle donaties uit een naburig dorp krijgen patiënten ook een kerstgeschenk van voedsel, en 
vaak zelfs zeep en bodylotion. Een genereuze donor uit de gemeenschap heeft gezorgd voor een 
feestelijke maaltijd voor het toegewijde ziekenhuispersoneel, als een erkenning van hun inspanningen 
en toewijding gedurende het jaar.

Hoewel het ziekenhuis zelf geen specifieke kerstactiviteiten organiseert, wordt het nieuwe jaar 
verwelkomd met een borrel en een gezamenlijke lunch. 

Het is nu regenseizoen, het is mooi groen, maar dit betekent ook dat de
leeuwen, luipaarden en olifanten dichterbij komen. Als de Masaibewaker niet
meer voor het ziekenhuis durft te slapen, is ook onze mzungu-arts (Sieuwke)
op haar hoede als ze 's nachts naar het ziekenhuis moet voor een
spoedgeval. Gelukkig heeft ze 's nachts nog nooit ongewenste dieren
gezien... (meer foto’s van het ziekenhuis hier..).

Tenslotte
Zoals vermeld werkt Stichting Chagos samen met andere organisaties zoals Endulen e.V. en Stichting
Tweega om het ziekenhuis te ondersteunen. Ook is het ziekenhuis zelf actief met fondsenwerving 
voor specifieke doelen. Sieuwke heeft een ‘gofundme’-actie opgestart voor de financiering van de 
accu’s die de zonnestroom moeten opslaan. Stichting Chagos zal uiteraard ook dit initiatief 
ondersteunen.

Vanuit de donorgroep is de roep luider geworden om het financieel beheer goed door te lichten, ook al
heeft het ziekenhuis in het verleden periodiek inzicht verstrekt in de besteding van de ontvangen 
donaties. Dit zal nu in maart 2024 zijn beslag krijgen via een bezoek van een financieel auditor.

Donaties blijven altijd welkom op bankrekening NL45INGB0006224282 ten name van Stichting 
Chagos onder vermelding van Endulen.

We zijn heel erg blij met de steun die we van individuele donoren, parochies en andere organisaties  
hebben ontvangen. Daarmee kunnen het goede werk dat Frans Senff zoveel jaren heeft verricht 
helpen voortzetten, in 2024 en daarop volgende jaren! Wij wensen u een voorspoedig 2024.
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